
23-11-2025 10:00 Ds. T. Veenstra  Kampen Eeuwigheidszondag  

St. de 
Ondergrondse 
Kerk 

30-11-2025 10:00 
Mw. Heidi Kramer-de 
Jong Emmeloord Advent Orgel 

7-12-2025 10:00 Open dienst   Open dienst Friedestimme 

14-12-2025 10:00 J.W. van der Kamp Elburg   Kerk 

21-12-2025 10:00 Mw. M. de Groot IJsselmuiden   Onderhoud  

 
 
Van de kerkelijk werker 
 
Ben jij wie je echt bent? 
Tijdens de catechisatie op 13 November 2025 bespraken we de constante spanning tussen ons ware 
zelf en de identiteit/ rol die de wereld van ons verwacht. Sociale media zijn een plek waar de neiging 
tot schijn en zelfverheerlijking heel erg kan worden uitvergroot. 
We zoeken dan bevestiging (in de vorm van likes en volgers) wat ons kan wegleiden van wie we echt 
(diep van binnen) zijn en het kan ons ook wegtrekken van onze relaties met elkaar en met God. 
De digitale wereld test ons op onze natuurlijke verlangens. In 1 Johannes 2 vers 16 worden we hiervoor 
gewaarschuwd: “…want alles wat in de wereld is – begeerte, inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt 
niet uit de Vader voort maar uit de wereld.” De begeerte van ons mensen (perfect uiterlijk), de 
inhaligheid en begeerte van onze ogen (vergelijken met andermans 'ideale' levens), en het pronken 
met wat je gegeven is (het jagen op status en invloed) wakkeren onze gevoelens aan van continu 
bevestigd moeten worden maar ook onze gevoelens van ontevredenheid en jaloezie. 
Jezus Christus weerstond de drang naar de aardse goedkeuring. Zijn identiteit was volkomen Zichzelf. 
Paulus moedigt ons allen dan ook aan: "U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u 
veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, 
volmaakt en Hem welgevallig is." (Romeinen 12:2). Onze uitdaging is dat we onze identiteit vinden in 
Gods onveranderlijke liefde en in naastenliefde, niet in de vluchtige waardering van de wereld. 
Praktische stap: kies een moment per dag/ week om je sociale media te verminderen en geef die tijd 
aan gebed, ontmoeting of zorg voor je naaste. 

 
 
Pastorale Gemeente 

 



 
LICHT 
  
Op 7 december is er weer een Open Dienst. Het thema is LICHT. Het is al te zien in de 
liturgische schikking voor Advent, voor in de kerk. Maar het duurt nog even voordat de ster 
licht gaat geven.........  
In de Open Dienst denken verder over dat thema na. Jezus; HET LICHT. Hij kwam in onze 
duisternis en is er ook vandaag nog. Zijn verhaal gaat door. We zingen mee met de kerk van 
alle tijden en plaatsen en voelen zo de verbondenheid met de christenen van alle 
voorgaande eeuwen; ze hebben altijd al van HET LICHT gezongen!! En wij zetten samen de 
lofzang voort.  
Willem zal ons meenemen in hoe we zelf een lichtje kunnen zijn. En aan het einde van dienst 
krijgt ieder iets mee om licht te laten schijnen!! 
  
Welkom.  
Met een hartelijke groet, Gerda, Beatrix, Willem en Annita  
 
Advent en de Kindernevendienst 
 
Met het project ‘Wees welkom!’ kijken we iedere zondag door de ogen van een ander Bijbels 
personage uit naar de redder die God al lang geleden beloofd heeft, en die uiteindelijk toch 
op zo’n verrassende manier bij de mensen komt: ver van het centrum van de macht, bij 
herders en dieren en in een armoedige voerbak. "Wees welkom" om deze bijzondere 
adventstijd met ons te beleven 


